
 

Scholendienst 25 januari 2026 

Hervormde Gemeente Wilnis 

 

Jij bent een licht ! 



 

Inleidend orgelspel  

Afkondigingen  

Zingen: Laat je licht maar schijnen  
 
Laat je licht maar schijnen (echo) in de duisternis (echo)  
Laat je licht maar schijnen (echo) waar geen licht meer is (echo)  

1.Want je bent het licht  
hier in deze wereld  
schijn dan voor de mensen om je heen  
Net zoals een stad  
boven op een heuvel  
heel goed is te zien voor iedereen  
 
2.Als het donker is  
fiets je met je licht aan  
zo laat jij je zien in het verkeer  
Laat dan zo je licht  
door je goede daden  
zichtbaar zijn en God krijgt alle eer 
 
3.Denk aan wat je zelf wilt  
dat een ander voor je doet  
doe dat voor die ander  
en dan doe je ’t goed  

Zingen: Heer Uw Licht en Uw Liefde Schijnen 



 

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen,  
waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus licht van de wereld vernieuw ons,  
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons:  
schijn in mij, schijn door mij.  

Refrein:  
Kom Jezus kom,  
vul dit land met Uw heerlijkheid.  
Kom Heilge Geest, stort op ons Uw vuur.  
Zend Uw rivier,  
laat Uw heil heel de aard vervullen.  
Spreek Heer Uw woord, dat het licht overwint  

Heer ik wil komen in Uw nabijheid,  
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren,  
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.  

Refrein  

Staan wij oog in oog met U Heer,  
daalt Uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar word U in ons leven,  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij.  

Refrein 



 

Zingen: Laat zo je licht maar schijnen  
Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 

God is liefde, God is  
God is goed 

Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 

Stil gebed  

Votum en groet 

Zingen: Psalm 27 vers 1 
God is mijn licht, mijn heil; wien zou ik vrezen? 
Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood; 
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen: 
Hij is't ,die mij beveiligt voor den dood. 
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên, 
En aanrukt', om zich met mijn vlees te voên. 
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat, 
Den voet, en viel; omdat het God verlaat. 



 

De 10 geboden (gelezen door Azarja) 
God zegt: 
Ik ben de HEERE, jullie God, die jullie uit de slavernij heeft bevrijd. 
1. Jullie mogen geen andere goden dienen. 
2. Jullie mogen geen afbeeldingen maken van Mij 
of van andere goden om die te aanbidden. 
3. Gebruik de Naam van God niet zomaar. 
4. Zet de zondag apart als een bijzondere dag. Zes dagen mag 
je werken, maar de zevende dag is speciaal voor God. 
5. Heb respect voor je ouders en wees ze gehoorzaam. 
6. Jullie mogen niemand vermoorden. 
7. Jullie mogen het huwelijk niet kapot maken. 
8. Jullie mogen niet stelen. 
9. Jullie mogen niet liegen. 
10. Wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
 
De Heere Jezus vat Gods wet kort samen: 
Heb de Heere, jullie God, lief met heel je hart, heel je verstand 
en al je kracht en heb je naaste lief als jezelf. 

 
Zingen: Uw woord is een lamp (Weerklank 616) 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad.  
Uw Woord is een lamp,  
uw Woord is een licht,  
uw Woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad.  

Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad.  
Uw Woord is een lamp,  
uw Woord is een licht,  
uw Woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad. 
Gebed 



 

Zingen: Jezus op mijn oren (OTH 534) 

Jezus, open mijn oren.  
Leer mij uw stem te verstaan.  
Leer mij uw woorden te horen,  
te weten waar ik moet gaan.  
Om uw licht te verspreiden,  
uw naam te belijden.  
Leer mij uw stem te verstaan.  

Jezus, open mijn ogen.  
Leer mij de mensen te zien,  
zoals U ze ziet uit de hoge.  
U bent de Heer die ik dien.  
Om uw liefde te geven  
aan wie met mij leven.  
Leer mij de mensen te zien.  

Jezus, ik open mijn handen.  
Leer mij een zegen te zijn.  
Maak mij een hulp voor de and’ren  
die leven met honger en pijn.  
Om aan wie U niet kennen  
genezing te brengen.  
Leer mij een zegen te zijn. 



 

Schriftlezing Mattheüs 5: 13-16 (door Evan) 

Het zout van de aarde en het licht op de kandelaar 
13 U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren 
heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer 
voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. 14 
U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, 
kan niet verborgen zijn. 15 En ook steekt men geen lamp aan en zet 
die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor 
allen die in het huis zijn. 16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, 
dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, 
verheerlijken. 

Schriftlezing: Johannes 3:16-21 (door Youri) 

16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de 
wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, 
wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat 
hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. 
19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de 
mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun 
werken waren slecht. 20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en 
komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. 21 
Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken 
openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. 

Schriftlezing: Johannes 8:12 (door Arkady) 

12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der 
wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar 
zal het licht van het leven hebben. 

Zingen: Psalm 43 vers 3, 4 en 5 



 

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 

Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt', 
Mij eindeloos verheugt. 

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 
Wat zijt g' onrustig in uw lot? 
Berust in 's HEEREN welbehagen; 
Hij doet welhaast uw heilzon dagen; 
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod; 
Mijn redder is mijn God. 

Verkondiging met als thema: Jij bent een licht !  

Zingen: Licht van de wereld (OTH 325) 

Licht van de wereld   
Licht van de wereld  
U scheen in mijn duisternis;  
nu mag ik zien wie U bent.  
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.  
Bij U wil zijn, elk moment  



 

Refrein:  
Voor U wil ik mij buigen  
U wil ik aanbidden.  
U wil ik erkennen als mijn Heer.  
Want U alleen bent waardig,  
heilig en rechtvaardig.  

U bent zo geweldig goed voor mij  
Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent  
Koning vol glorie en macht,  
bent als een kind naar de wereld gekomen.  
Legde Uw heerlijkheid af.  

Refrein  

En nooit besef ik hoe U leed   
de pijn die al mijn zonden deed.  
En nooit besef ik hoe U leed,   
de pijn die al mijn zonde deed   

Refrein 

Dankgebed en Voorbede 

Collecte (met hulp van Thijs, Jesper, Lenny en Olaf) 

 

 

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen 
die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we 
mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus 
Christus. 



 

Wij werken aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden 
voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in 
de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige 
gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan 
oplossingen. En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, 
waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. 

Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar 
wij jaarlijks ongeveer een miljoen mensen bereiken. We hebben 
vestigingen in 13 landen die worden geleid door lokale collega’s. Hier 
investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan 
meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we 
bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele 
oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan 
daadkracht, integriteit en liefde centraal. 

 
Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn (WK 356) 

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
  
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  



 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Zegen 

Na de dienst is er koffiedrinken in De Roeping. 
Allemaal hartelijk welkom ! 


